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- Woord van welkom en afkondigingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

- Aanvangslied: Evang. Liedb 125: 1,2,3

1. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.

die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.

Die al het aards gebeuren
vast in handen heeft.

refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam

dat de schuld der wereld op zich nam.

.Verdreven is de schaduw van de nacht.

En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
Alles is volbracht!

refrein:

. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht

dat uitstraalt van het kruis

dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons 00g verrijst

een heerlijk vergezicht.

refrein:

- Moment van Stilte gevolgd door Bemoediging en groet (ipv
drempelgebed)

- Kindermoment

- Kyriégebed
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- Glorialied: Psaim 98 : 1 en 3

1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

DIENST VAN HET WOORD
- Gebed

- Bijbellezing: 2 Timotheiis 2 : 1-13 (NBV21)

Mijn kind, wees sterk door de genade in Christus Jezus. Wat je in aanwezigheid
van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die
geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed soldaat
van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is laat zich niet afleiden door het
leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een
atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. De boer die het
zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na over wat ik zeg; de
Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. Houd Jezus Christus in
gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik
verkondigd, en omwille van dit evangelie heb ik veel te verduren; ik ben zelfs als
een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet
gevangenzetten. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat
ook zij in Christus Jezus redding en eeuwige luister ontvangen. Deze boodschap
is betrouwbaar: Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven;
als wij volharden, zullen we ook met Hem heersen; als wij Hem verloochenen, zal
Hij ons ook verloochenen; als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want
zichzelf verloochenen kan Hij niet.



- Zingen: Lied 624 :1, 2,3

1. Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heilge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2. Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer,
halleluja!
Englen juublen Hem ter eer,
halleluja!

- Verkondiging thema: Vasthouden: Jezus is opgestaan!
- Zingen: Lied641:1,3,4

1.Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

3. Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,
dit is al waar ik op bouw.



4. Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden
Voorbeden, dankzegging, Onze Vader

Aandacht voor de collecte:

Slotlied: Weerklank 439 : 1, 3, 4 (ook te vinden in "Hemelhoog” nr
479 en “op Toonhoogte 2015" nr 190)

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga.
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn
Hart en niets in dit leven zal ons scheiden heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu.

4.Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

Zegen



