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Orde van Familiedienst  
op 12 februari 2023 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

 Pianiste: Moniek Timmer 
Band: Spirit 

Initiatief en input: groeigroep 
Thema: Samen met hem!? 
 
 

- Voor de dienst twee liederen: 
 

- Lied: Als je geen liefde hebt voor elkaar, Alles wordt nieuw III, 19: 1,2 
 
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 

 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 

 
2. Als je geen antwoord geeft op verdriet, 

zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen.  

 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria 

 
- Lied: Lied: Ik wandel in het licht met Jezus, ELB 184: 1,2 

 
1. Ik wandel in het licht met Jezus  

het donk're dal ligt achter mij  
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen  
Welk een liefdevolle vriend is Hij  

 
Ik wandel in het licht met Jezus  
en ik luister naar Zijn dierb're stem  
en niets kan mij van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem  
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2. Ik wandel in het licht met Jezus  
geen duist're wolk bedekt de zon,  
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,  
Die de zonde in mij over won.  

 
Ik wandel in het licht met Jezus  
en ik luister naar Zijn dierb're stem  
en niets kan mij van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem 
 

- Welkom en mededelingen 
 

- Met elkaar naar het podium, bagage mee. Het kruis staat er al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Persoonlijk verhaal Gerrit 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Lied: Groot is uw trouw, Liedboek 885: 1,2 

 
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 
Groot is uw trouw, o Heer, Groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
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2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
 

- Lied: 10.000 redenen, Opwekkingsbundel, 733 
 

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 
2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 
(Refrein) 

 
3. En op die dag, als mijn kracht 

vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 
(Refrein 2x) 

 
slot: 

 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 

- Persoonlijk verhaal Ginie 
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- Zingen: Welke vriend is onze  Jezus, ELB 299: 1,2 
 

1. Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer. 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer. 

 
2. Zijn wij zwak, belast, beladen 

en terneer gedrukt door zorg, 
dierb’re Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer  

 
- Kindermoment door Thea 

 
- Lied: Is je deur nog op slot? ELB 447 

 
1.   Is je deur nog op slot? 

Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
En dan ben je nooit alleen 

 

Je hart is net een huisje waar het gezellig is 
Maar ‘t is er nog zo donker er is iets wat ik mis 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
En dan ben je nooit alleen. 
 

- Bijbellezing: Matheus 11: 28-30 
 

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn  
en onder lasten gebukt gaan,  
dan zal ik jullie rust geven.  
 
Neem mijn juk op je en leer van mij,  
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.  
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,  
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
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- Overdenking 
 

- Toelichting op het lied van Zach Williams, Less like me, door André 
 

- Luisteren en kijken naar Less like me, https://youtu.be/fkYL1b7MCEw 
 

- Lied: Samen in de naam van Jezus, ELB 218: 1,3 
 

1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan. 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer, 
samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 

 
3. Prijs de Heer, de weg is open 

naar de Vader naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
t'Is Uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer. 

 

- Lied: Heer u bent mijn leven, Hemelhoog 479: 1,3,4 
 
1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 
3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 

 
4. Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samenbracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk. 
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- De rijders van transport “Leek steunt Oekraïne” 
 

• Toelichting door Jan Willem Slotema 
• Reiszegen 
• Lied: Ga met God, Liedboek 416: 1,2,4 (Staande) 

 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn  

bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in Zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

• Diaconie biedt iets aan 
 

- Gebed 
 

- Jezus leeft in eeuwigheid, ELB 411: 1,2 
 

 Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
1. Straks als er een nieuwe dag begint, 

en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 

 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
2. Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
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Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 

- Zegen 
 


