
 
 

Orde van dienst  
op 2 april 2023 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. J. Stap 

 Organist: Freek Reitsema 

 
 

- Lied voor de Dienst Lied 552: 1 en 2 
 

1. Dit is een dag van zingen! 
Voorgoed zijn wij bevrijd. 
Gods kracht zal ons omringen, 
zijn liefde duurt altijd. 
Ontsloten is de poort 
scharnierend op de vrede, 
wij zullen binnentreden 
en leven ongestoord. 

 

2. Zijn intocht werd tot teken, 
tot hoeksteen van het recht; 
van vrede kwam Hij spreken, 
van leven warm en echt. 
Gezegend is zijn Naam. 
Hij heeft aan ons zijn leven 
en liefde doorgegeven 
tot grond van ons bestaan. 

 
- Woord van welkom en mededelingen 
 
- Aanvangslied – Lied 118: 8 en 9 
 

8. De steen, die door de tempelbouwers 
verachtelijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door ’s Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 

 
9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 

juicht nu met ons en wees verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 



- Votum en Groet 
 

- Zingen Lied 118: 10 
 

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde ’t offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid.. 

 

- Gebed van Toenadering 
 

- Zingen Lied 302: 2 en 3 
 

2. U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze koning. 

 

3. O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm u over allen. 
 

- Regel der Dankbaarheid – Jes. 28:16 
 

Maar dit zegt God, de HEER:  
Ik leg in Sion een fundament  
met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen.  
Wie zijn vertrouwen daarop grondvest,  
hoeft geen andere toevlucht te zoeken. 
 

- Zingen Lied 117a: 1 en 2 
 

1. Gij volken loof uw God en Heer 
wil Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 
omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 
door Christus, halleluja 

 



2. Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja. 
 

- Schriftlezing 1: Ps. 118: 19-29 
 

Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,  
ik wil binnengaan om de HEER te loven.  
Dit is de poort die leidt naar de HEER,  
hier gaan de rechtvaardigen binnen.  
Ik wil u loven omdat u antwoordde  
en mij de overwinning gaf.  
 
De steen die de bouwers afkeurden  
is een hoeksteen geworden.  
Dit is het werk van de HEER,  
een wonder in onze ogen.  
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,  
laten wij juichen en ons verheugen.  
HEER, geef ons de overwinning,  
HEER, geef ons voorspoed.  
 
Gezegend wie komt met de naam van de HEER.  
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.  
De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht.  
Vier feest en ga met groene twijgen1 
tot aan de horens van het altaar.  
U bent mijn God, u zal ik loven,  
hoog zal ik u prijzen, mijn God.  
 
Loof de HEER, want hij is goed,  
eeuwig duurt zijn trouw. 

 

- Zingen: Lied 551: 1 en 2 (onbekend!) 
 

1.  Hosanna, hosanna, 
de Heer komt voorbij, 
de Heer komt voorbij. 
Hij rijdt op een ezel, 
gezegend is Hij. 
Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna! 

 
 
 



2. Hosanna, hosanna, 
nu nadert de stoet, 
nu nadert de stoet. 
Wij komen met palmen 
Hem blij tegemoet. 
Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna!. 
 

- Schriftlezing 2: Joh. 12: 12-16 
 

De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het 
feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken 
en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Ge-
zegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ Jezus 
zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: ‘Vrees 
niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’ Zijn 
leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot ma-
jesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven 
stond, en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren ge-
weest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren 
van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook 
tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. 
En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: 
kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.’ 
 

- Zingen: Lied 551: 3 en 4 
 

3. Hosanna, hosanna, 
wij roepen het rond, 
wij roepen het rond, 
en spreiden de mantels 
voor Hem op de grond. 
Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna! 

 
4. Hosanna, hosanna, 

geprezen zijt Gij, 
geprezen zijt Gij, 
o Jezus Messias, 
want Gij maakt ons vrij. 
Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna! 
 

- Verkondiging “De hele wereld loopt achter hem aan” 
 

- Orgelspel 
 
 
 



- Zingen Lied 558: 1 en 2 
 

1. Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 

 

2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 
 

- Gebeden 
 

- Collecte / Orgelspel 
 

- Slotlied 561: 4 en 5 
 

4. O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

 

5. opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen, mensen zijn. 
 

- Zegen  3 x Amen 
 


