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Welkom 
 
Zingen: Psalm 67: 1 “God zij ons gunsƟg en genadig” 
 
Bemoediging 
 V: Helpen doet de Heer onze God 
 G: Die hemel en aarde gemaakt heeŌ 
 V: die trouw blijŌ over grenzen heen 
 G: Die niet loslaat wat hij begonnen is. 
 
Drempelgebed 
 
Groet 
 V: De Heer zij met u 
 G: Ook met u zij de Heer. 
 
Zingen: Psalm 67: 2 “De volken zullen U belijden” 
 
Kyriëgebed, elke bede wordt beantwoord met gesproken: “HEER, ONTFERM U OVER ONS” 
 
Zingen: Lied 561 “O liefde die verborgen zijt” 
 
Inleiding op de lezing uit Exodus 
 
Lezing: Exodus 12: 1 en 15-20 
 
Zingen: Psalm 81: 1, 3, 5 en 8 
 
Inleiding op de lezing uit MaƩeüs 
 
Lezing: MaƩeüs 26: 20-29 
 
Zingen: Lied 558: 1, 4 en 5 “Jezus, om uw lijden groot” 
 
We kijken naar het hongerdoek van Sieger Köder: “Samen aan tafel” 
 
Zingen: Lied 377: 1, 2, 4 en 5 “Zoals ik ben, kom ik nabij” 
 
Voorbeden 
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Tafelgebed: 
 
V: De harten omhoog naar God! 
A: Als bloemen naar de zon! 
V: Dank de Heer, onze God! 
A: Wij willen God danken! 
 
V: 
U danken wij, God onze Heer, 
God van overal en alƟjd, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, 
die alles goed maakt 
en alles vasthoudt: 
heilig is uw Naam! 
 
Zingen: (op de melodie van psalm 136): 
 
Loof de Heer, want God is goed, 
die de mensen leven doet 
en hen als op handen draagt – 
liefde die de dood verjaagt. 
 

Dank de Heer, die alles schiep 
en ons hier bij name riep. 
Heilige, groot is uw macht, 
maak ons vrij, toon ons uw kracht! 

V: 
In Jezus zien we wie U bent:  
mens onder de mensen, 
bewogen om hun lot. 
Zo nam Jezus brood en beker, 
dankte U en deelde uit. 
Telkens als we samenkomen rond de tafel 
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 
 
Zingen: (op de melodie van psalm 136): 
 

Loof de Heer, want God is goed; 
zie wat Jezus voor ons doet: 
brood is Hij voor mij, en wijn; 
ik mag gast aan tafel zijn. 
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V: 
Uw Geest is gekomen, 
kracht om alles nieuw te maken. 
Geroepen om met U mee te gaan, 
vormen we een kring van klein en groot, 
één wereldwijde gemeente. 
 
Zingen: (op de melodie van psalm 136): 
 

Loof de Heer, want God is goed, 
die ons weer herleven doet. 
Toekomst heeŌ ons aangeraakt, 
vrede voor wie vrede maakt! 

 
Gezamenlijk bidden wij: Onze Vader… 
 
Instellingswoorden 
 
Delen van brood en wijn 
 
Tijdens het delen zingen wij: 
 
Lied 833 “Neem mij aan zoals ik ben” 
(NL, drie keer) 
 
Lied 103E “Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name” 
(Eng., drie keer) 
 
Lied 117D “Laudate omnes gentes, laudate Dominum” 
(Lat., drie keer) 
 
Dankzegging 
 
Overgang naar Goede Vrijdag 
 
Slotlied: Lied 571 “In sƟlle nacht houdt Hij de wacht” 
 
Zegen, beantwoord met: AMEN. 


