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   Liturgie Paaszondag 9 april 2023 april 2023 
  Familiedienst in de Hoeksteen 

Voorganger: Ds. Sita Hofstra 
Organist: Niek Schuringa  

Thema: Omkeer – keer om! 
 

- Welkom en mededelingen  
(Jan Peter Scheffer namens commissie familiediensten) 
 

Eerste lied: “Daar juicht een toon daar klinkt een stem” 
 

1.  Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 

 
2.  Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 

 
3.  Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, [variant :die] 
die vreest voor dood en helle niet. [variant: duivel] 

 
4.  Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 
 

- Inleiding en/of gebed (Jan Peter Scheffer) 
 

- Zingen: “Ik zal er zijn” (Opwekking 770) 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

 
Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 
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'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 

 
O Naam aller namen, aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 

 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 

- Kyriëgebed 
 

- Zingen: “Glorie aan God” (Opwekking 354) 
 

1 Glorie aan God. -4x- 
 

Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Glorie aan God. -4x- 

 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard’ wordt vervuld 
van zijn glorie! 



3  
  

Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij’s verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Glorie aan God. -4x- 

 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Glorie aan God. -4x- 
 

- Toelichting op de bloemschikking 
 

- Filmpje prentenbijbel -  vanaf minuut 3:29 
https://www.youtube.com/watch?v=MBU9FfmxyOA 

 
- Luisteren en kijken naar: “De steen is weg” (versie meester Richard) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVIbQBuI 
 

- Fragment uit de TomTom klinkt: “Indien mogelijk, keer om!!” 
Gesprek verandercoach en kinderen 

 
- Kinderen gaan naar de kinderkerk 

 
- Lezing: Johannes 20: 11-18 (Groot Nieuws Vertaling) 

 

JEZUS VERSCHIJNT AAN MARIA VAN MAGDALA 
11Maria was buiten bij het graf blijven staan en huilde. Huilend boog ze zich 
voorover naar het graf 12en ze zag twee engelen in het wit gekleed; ze zaten op 
de plaats waar het lichaam van Jezus had gelegen, de ene aan het hoofdeinde, 
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de andere aan het voeteneinde. 13‘Waarom huilt u?’ vroegen ze haar. ‘Ze hebben 
mijn Heer weggehaald,’ antwoordde ze, ‘en ik weet niet waar ze hem hebben 
neergelegd.’ 14Toen ze dat gezegd had, keerde ze zich om en zag Jezus staan, 
maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huilt u?’ vroeg Jezus haar. ‘Wie 
zoekt u?’ Zij dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Meneer, als u hem hebt 
weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan haal ik hem daar 
weg.’ 16‘Maria!’ zei Jezus tegen haar. Zij draaide zich om en zei in het Aramees: 
‘Rabboeni!’ Dat betekent: ‘Meester!’ 17‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog 
niet naar de Vader opgestegen. Ga naar mijn broeders, en vertel hun: Ik stijg op 
naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.’ 
18Maria van Magdala ging de leerlingen vertellen dat ze de Heer had gezien en 
wat hij tegen haar gezegd had. 
 

- Zingen: “Ik noem je bij je diepste naam” (Zingende Gezegend nr. 165) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Overdenking, afgesloten met een vraag voor tweetallen: 
aan het eind van de overdenking graag op de beamer plaatsen: 

 

“Maria keert om wanneer ze bij haar naam geroepen wordt. Zou jij 
omkeren?” 
 

een paar minuten gesprekstijd 
 

- Luisteren/ kijken naar: “Alles komt goed” – Soy Kroon zingt in The 
Passion 
https://www.youtube.com/watch?v=-gYReb_cqGU 
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- Zingen: Lied 624 “Christus onze Heer verrees” 
 

1. Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 

 

2. Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 

 

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer, 
halleluja! 
Eng'len jub'len Hem ter eer, 
halleluja! 

 

- Gebeden 
 

- Collectefilmpje 
 

- Zingen: “U zij de glorie” (Liedboek 634) 
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

- Zegen 


