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- Woord van welkom en mededelingen 
 
- Intochtslied: Licht dat ons aanstoot in de morgen Lied 601: 1, 2 en 3 
 

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
 
 
 
 



3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

- Votum groet en we zingen aansluitend het Klein GLORIA 
 

- We zingen: Jezus leeft in eeuwigheid EVL 411 vers 1 en 2. 
 

Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 

1. Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 

2. Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Refrein: 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 

- In de veelheid van geluiden Lied 283 vers 1, 2, 3 en 5 
 

1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 



2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 

3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe.. 
 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
 
Refrein: 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 

 
- Lezen uit de Bijbel (NBV 21): Lucas 24 va vers 50 t/m 53 
 

50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen 
op en zegende hen. 51En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen 
en werd opgenomen in de hemel. 52Ze aanbaden Hem en keerden in 
grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in de tem-
pel, waar ze God loofden. 

 
- Romeinen 8 vers 31 t/m 39. (vers 37) 
 

31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan 
dan tegen ons zijn? 32Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, 
maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet al-
les schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt 
hen vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, 
meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor 
ons. 35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, el-
lende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat 
geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als scha-
pen voor de slacht.’ 37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij 
hem die ons heeft liefgehad. 38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch le-
ven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 
39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kun-
nen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus 
Jezus, onze Heer. 
 
 
 



- Zingen: “Mijn Jezus ik hou van U” EVL 371 vers 1, 3 en 4. 
 

1. Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend. 
Want U nam de straf op U die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 

 
3. Ik zal van U houden in leven en dood. 

En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 

4. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 
 

- Overdenking: “MET VLAG EN WIMPEL” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Herman Finkers en Andre Rieu boven in de hemel 

https://www.youtube.com/watch?v=Nl50l1h8PGs 
 

- Gebed 
 

- Zingen “Glorie aan God” EVL 245 
 

1. Glorie aan God, glorie aan God. 
Glorie aan God, glorie aan God. 
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer, 
Hij ‘s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht, 
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn kroon, 
overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. 
Hij is de hoogste Heer! 
 

 Glorie aan God, glorie aan God. 
Glorie aan God, glorie aan God. 
 



2. Kondigt het aan door de kracht van Zijn naam, 
heel de aard’ wordt vervuld van Zijn glorie. 
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft, 
Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig. 
Jezus is Heer, redder en Heer. 
Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn, 
heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. 
Hij is de hoogste Heer! 
 

Glorie aan God, glorie aan God. 
Glorie aan God, glorie aan God. 
 

3. Heersen met Hem op de troon en Zijn stem 
spreekt van liefde, vervuld ons met glorie. 
Heilig en vrij, alle tranen voorbij, 
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding. 
Waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn, 
heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. 
Hij is de hoogste Heer! 
 

Glorie aan God, glorie aan God. 
Glorie aan God, glorie aan God. 
 

- Zegen 
 

- Aansluitend zingen we: Lied 425 Vervuld van uw zegen…. 
 

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

 


