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Orde van dienst zondag  

op 15 oktober 2023 aanvang 10:00 uur    
in de Hoeksteen 

Voorganger: Ds. Sita Hofstra 
Organist: Irma Wildeboer  

 
 

Waarin we afscheid nemen van onze kerkelijk werker Elly de Rover 
En waarin we de zegen meegeven aan de beroepingscommissie en aan de 
Roemenië-gangers. 
 
- Welkom en mededelingen 

 

- Eerste lied: lied 276 “Zomaar een dak boven…” 
 

1.  Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
 

2.  Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 

3.  Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 

- Stil gebed 
 

- Bemoediging en groet 
 

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: die ons voor altijd trouw blijft 
A: EN NIET LOSLAAT WAT HIJ OOIT BEGON 
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v: genade zij u en vrede van God, bron van ons leven 
A: EN VAN JEZUS CHRISTUS, MENS NAAR GODS BEELD 
    AMEN 
 

- Lied 538 “Een mens te zijn op aarde” couplet 1, 2 en 4 
 
1.  Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 

2. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 

4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
 

- Kyrië gebed met gezongen kyrië 
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- Glorialied: “Waar je woont op deze wereld”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Thema: Korte intro: Pelgrimage. Elly: gedicht ‘Camino’ 
 

- Zingen: Lied 657 “Zolang wij ademhalen” 
 
1. Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 

2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
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3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
- Lezing: Sita: Ruth 1: 6-19a 

 

[6] Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk had 
aangetrokken en het weer brood had gegeven, maakte ze zich samen met haar 
twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. [7] Samen 
met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had en ging terug naar Juda. Maar 
eenmaal onderweg [8] zei Naomi: ‘Gaan jullie nu maar allebei terug naar het 
huis van je moeder. Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en 
mijn gestorven zonen zijn geweest. [9] Moge Hij ervoor zorgen dat jullie allebei 
geborgenheid vinden in het huis van een man,’ en ze kuste hen. Toen barstten zij 
in tranen uit [10] en zeiden: ‘Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!’ 
[11] ‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Naomi, ‘waarom zouden jullie met mij 
meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? [12] 
Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop 
koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen 
ter wereld – [13] zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten 
weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te 
bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’ [14] Opnieuw begonnen 
zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van 
haar zijde. [15] ‘Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei 
Naomi, ‘ga haar toch achterna!’ [16] Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet 
langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar 
u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. [17] Waar u 
sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij 
van u scheiden, en anders mag de HEER met mij doen wat Hij wil!’ [18] Naomi 
zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer 
aan. [19] Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem. 
 
- Luisteren naar: Amanda Strydom, ‘Pelgrimsgebed’ 

https://www.youtube.com/watch?v=34PYPYWmCS4 
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- Preek, waarin Elly: verhaal de reis 

 
- Zingen: Lied 974: 1, 2 en 5 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van 

het leven” 
  
1. Maak ons uw liefde, God, 

tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 
haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons uw beleid verstaan. 
 

2. Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 
 

5. God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 
 

- Beroepingscommissie op het podium 
 

- Roemenië-gangers op het podium 
 

- Zegen 
 

- Zegenlied: 
https://www.youtube.com/watch?v=C5hrA-hszC8 
 

- Collectemoment 
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- Gebeden, afgesloten met het zingen van: 

(Dit wordt altijd gezongen bij het bijbeluurtje van de Lindenhoeve): 
 

- Lied 415: 3 “Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen…” 
 

3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
- Slotlied: Lied 423 “Nu wij uiteengaan vragen wij God…” 

 
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
3. Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
- Zegen 
 
- Toespraak Klaas Reinders 
 
- Dankwoord Elly de Rover 

 
 


