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Orde van dienst op Paaszondag 31 maart 2024 
          aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen 

Voorganger: ds. Sita Hofstra 
Organist: Niek Schuringa  

 
 

Vooraf 
 

- 1. Christ Alone  - Lauren Daigle  
https://www.youtube.com/watch?v=3ch6eXkQWU8 

 
- 2. Jezus Overwinnaar – Opwekking 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8 
 

- 3. Zingen lied 624 “Christus onze Heer verrees” 
 

- Welkom en mededelingen 
 

- Eerste lied: “Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft” 
(Geroepen om te zingen 5) 

 

1. Dit is de dag, dit is de dag, 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij, wees daarom blij 
en zingt verheugd en zingt verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, die de HEER ons geeft. 

 
- Stil gebed 

 

- Bemoediging en groet 
 

- Lied: “Jezus alleen” (Opwekking 575) 
 

Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
Dwars door het duister van de nacht. 
 

Zijn woord van liefde dat mij sust 
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
Dankzij zijn liefde leef ik nu. 
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Jezus alleen werd mens als wij; 
Klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
Leed om mijn ongerechtigheid. 
 

door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, 
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij; 
Dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 

Daar in het graf, in dood gehuld, 
Leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
Ben ik van vloek en schuld bevrijd 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 

Geen levensangst, geen stervensnood; 
Dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
Leidt Hij de weg waarop ik ga. 
 

Geen duivels plan of aards bestaan 
Kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
In die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 

- Toelichting bij liturgisch bloemstuk 
 

- Gebed om ontferming 
 
 

- Glorialied: “Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft” (Joh. de Heer 104  
 

1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 

   Die al het aards gebeuren 
   vast in handen heeft. 
KOOR: 
   Hem zij de glorie, 
    want Hij die overwon, 
    zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
    Halleluja, geprezen zij het Lam, 
    dat de schuld der wereld op Zich nam. 
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2.  Verdreven is de schaduw van de nacht. 
   En wie Hem wil aanvaarden, 
    wordt eens veilig thuisgebracht. 
    Voor hem geldt ook dit wonder: 
    alles is volbracht. 
KOOR 
 

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht 
   dat uitstraalt van het kruis, 
   dat eens voor ons werd opgericht. 
   En voor ons oog verrijst 
   een heerlijk vergezicht. 
KOOR 

 

- Met de kinderen kijken naar de zeven platen: “Met vallen en opstaan 
volgt Petrus Jezus” 
 

- Projectlied 
 

De kinderen blijven vooraan, zitten op het podium 
 

- Imola vertelt het Paasverhaal a.d.h.v. Joh. 20: 1-10 (NBV21) 
 

- Lied: “De steen is weg” (Elly & Rikkert) 
https://www.youtube.com/watch?v=rwf5ZRr_-70 
 

- Interview met vier getuigen 
 

Kinderen krijgen papier, tekensetje en een vraag mee naar hun plek in de kerk 
 

Lied: “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem” (Joh. de Heer 25) 
 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
   die galmt door gans Jeruzalem. 
   Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
  de Zone Gods is opgestaan. 
 

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
  Hij overwon, die sterke Held! 
  Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht, 

want Hij is God, bekleed met macht. 
 

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
   want alles, alles is voldaan, 
   die in 't geloof op Jezus ziet, 
   die vreest voor dood en helle niet. 
 

4. Want nu de Heer is opgestaan, 
   nu vangt het nieuwe leven aan. 
  Een leven door Zijn dood bereid, 
   een leven in Zijn heerlijkheid. 
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- Preek 
 

- Zingen: Lied 608 “De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en 
juichen” 
 

1. De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 

 
2. De ballingen keren 

zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 

3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 

- Mededeling van overlijden: Roelie Zuiderveld – Harens, geboren 6 
augustus 1938, overleden 26 maart 2024. 
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- Gebeden 
 

- Aandacht voor de collecte: 
 

We kijken/ luisteren naar een deel uit de Passion, zo mogelijk  “Ik geloof in 
jou”, een opname uit de uitzending op 28 maart 2024. 
Een opname van het oefenen van dit lied: 
https://www.facebook.com/thepassionnl/videos/1404914683564283  
The Passion organisatie zegt: “Dit jaar is er geen DVD of CD beschikbaar. 
Vanaf vrijdag 29 maart is de complete muzieklijst beschikbaar met alle 
nummers uit The Passion 2024. Houd hiervoor YouTube en de socials van 
The Passion in de gaten.” 
 
Ondertussen worden tekeningen van de kinderen ingezameld en 
opgehangen bij de grote plaat van het open graf 
 

- Moment aandacht voor het geheel bij de plaat van het open graf 
 

- Slotlied: Lied 634 “U zij de glorie” 
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

- Zegen 


